
VOOR DAPPERE JONGEREN

elke dag
1 tekst + 1 gebed + 1 uitdaging

"Our docility opens the door to the Holy Spirit; it is
He who changes us, who works this transformation
in us, this rebirth from on high." (Paus Franciscus)



KOM, O HEILIGE GEEST: VERLICHT MIJN
VERSTAND OM UW GEBODEN TE KENNEN;

STERK MIJN HART TEGEN DE HINDERLAGEN
VAN DE VIJAND; DOE MIJN WIL

ONTBRANDEN... IK HEB UW STEM
GEHOORD EN IK WIL NIET VERHARDEN EN

WEERSTAND BIEDEN DOOR TE ZEGGEN:
LATER..., MORGEN. NUNC COEPI! NU! WANT
MISSCHIEN IS ER VOOR MIJ GEEN MORGEN.

O, GEEST VAN WAARHEID EN WIJSHEID,
GEEST VAN VERSTAND EN RAAD, GEEST

VAN VREUGDE EN VREDE! IK WIL WAT GIJ
WILT, IK WIL OMDAT GIJ WILT, IK WIL
ZOALS GIJ WILT, IK WIL WANNEER GIJ

WILT…

voor elke dag



Uitdaging:
Vastbesloten God liefhebben, alleen om wie Hij is, niet om wat

Hij ons geeft of wat Hij ons beloofd heeft. 

Iemand heeft me eens gezegd: Vader, als ik moe en onverschillig ben, heb
ik bij het gebed of andere vroomheidsoefeningen het gevoel dat ik

toneelspeel...
 

Aan die vriend en aan jou - mocht jij dat ook zo ervaren - wil ik het
volgende zeggen: een toneelstuk? Dat is toch fantastisch, mijn kind! Speel
toneel! De Heer is je toeschouwer; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!

De Allerheiligste Drieëenheid kijkt naar ons 'toneelspel'.
 

Het is heel goed zo te doen uit liefde tot God, juist wanneer je tegen de
draad in moet gaan. De minstreel van God! Zo'n optreden uit liefde, met
offergeest, zonder er zelf plezier in te hebben, alleen om God aangenaam

te zijn... dat is schitterend!
 

Dat is wat je noemt: leven uit Liefde.

TEKST:



Uitdaging:
De vrede van mijn ziel zoeken en vragen, die nodig is voor de
Heilige Geest om altijd in mij te wonen. Gewetensonderzoek
doen en opsporen wat mijn vrede wegneemt om het in Gods

handen te leggen.

Alleen als de mens trouw is aan de genade en het besluit neemt om het
kruis in het middelpunt van zijn ziel te plaatsen en zichzelf te

verloochenen uit liefde voor God, als hij zich werkelijk van zijn egoïsme
losmaakt en van alle bedrieglijke menselijke zekerheden, dat wil zeggen,
als hij waarachtig leeft vanuit het geloof, dan en alleen dan ontvangt hij

ten volle het vuur, het licht en de vertroosting van de heilige Geest.
 

Dan vult de ziel zich met de vrede en de vrijheid die Christus voor ons
heeft verkregen (zie Gal 4, 31) en die wij door de genade van de heilige

Geest ontvangen.

TEKST:



Uitdaging:
Mijn momenten van gebed serieus nemen om in God te leven en

samen met Hem getuigenis geven van mijn geloof.

 Een veilige weg tot de nederigheid is te overwegen dat we - ook al
hebben we geen talent, naam of fortuin - efficiënte werktuigen kunnen

zijn als we ons tot de Heilige Geest wenden om te vragen of Hij ons zijn
gaven meedeelt.

 
Ondanks dat de Apostelen drie jaar lang door Jezus waren onderwezen,
vluchtten ze ontzet voor de vijanden van Christus. En toch lieten ze zich
na Pinksteren geselen en opsluiten en gaven ze ten slotte hun leven als

getuigenis van hun geloof.

TEKST:



Uitdaging:
Versterving. Alles wat me moeite kost, alle moeilijkheden, aan

God opdragen. Met een glimlach, Hem helpen het Kruis te
dragen.

Je zei me: Ik heb me voorgenomen de Heilige Geest vaker aan te roepen
en zijn licht te vragen.

 
Goed, maar denk eraan, mijn kind, dat de Heilige Geest de vrucht is van

het Kruis.
 

Onze Heer Jezus wil het zo: we moeten Hem van dichtbij volgen. Er is
geen andere weg. Dit is het werk van de Heilige Geest in iedere ziel, ook

in die van jou: wees volgzaam, leg God niets in de weg, tot Hij van je
arme lichaam een Gekruisigde heeft gemaakt.

TEKST:



Uitdaging:
Groeien in volgzaamheid. Vragen aan God licht om te zien en

kracht om te willen wat Hij wil.

Op de eerste plaats volgzaamheid, want de heilige Geest geeft door zijn
inspiratie een bovennatuurlijke ondertoon aan onze gedachten, verlangens
en daden. Hij is degene die ons aanzet de leer van Christus te belijden en
diepgaand te assimileren. Hij is degene die licht geeft om ons bewust te
worden van onze persoonlijke roeping en die ons de kracht geeft om alles
te doen wat God van ons verwacht. Als we de ingevingen van de heilige
Geest in acht nemen, zal het beeld van Christus steeds duidelijker vorm
krijgen in ons en zullen we dichter bij God de Vader komen. Allen die

zich laten leiden door de Geest van God zijn kinderen van God .

TEKST:



Uitdaging:
De gave van sterkte vragen om alle moeilijkheden die ik

tegenkom op mijn weg van trouw aan God te overwinnen.

Ze wisten dat ze alleen bij Jezus woorden van eeuwig leven konden
vinden en ze waren bereid Hem te volgen en hun leven voor Hem te

geven. Maar ze waren zwak, en toen het uur van de beproeving kwam
vluchtten zij en lieten ze Hem alleen. Op de dag van Pinksteren was dat

allemaal voorbij: de heilige Geest, de Geest van sterkte, maakt hen
standvastig, zeker en moedig. In de straten en op de pleinen van
Jeruzalem hoort men de moedige en meeslepende woorden van de

apostelen.

TEKST:



Uitdaging:
Durven dromen van alle mirakels die ik zal zien als ik trouw ben

en met geloof en moed een christelijk leven leid.

Ondanks alle menselijke gebreken en tekorten, herhaal ik, is de Kerk het
teken en in zekere zin — dus niet in de strikte zin van de dogmatische

definitie van het wezen van de zeven sacramenten van het Nieuwe
Verbond — het universele sacrament van de tegenwoordigheid van God in

de wereld. Christen zijn betekent opnieuw geboren worden uit God en
naar de mensen gezonden worden om hun de redding te verkondigen. Als

wij een sterk en levend geloof zouden hebben en met moed bekendheid
zouden geven aan Christus, dan zouden ook onze ogen wonderen zien,

zoals in de tijd van de apostelen.

TEKST:



Uitdaging:
Groeien in vertrouwen op God. Me zonder vrees afvragen wat
is het plan van God om me gelukkig te maken. Hem vertrouwen!

Akte van eenwording met de wil van God: Wilt U het, Heer?... Dan wil ik
het ook!

 
Drie heel belangrijke punten om de zielen tot de Heer te brengen: dat je
jezelf vergeet en alleen maar aan de eer van je Vader, God, denkt; dat je
als een kind je eigen wil neerlegt bij de Wil van de Hemel, zoals Jezus je

heeft geleerd; dat je gehoorzaam het licht van de Heilige Geest volgt.

TEKST:



Uitdaging:
De gave van raad vragen om anderen te helpen en hen naar God

brengen.

Jezus zegt: “Wie naar u luistert, luistert naar Mij.”
 

Geloof je nog steeds dat het jouw woorden zijn die de mensen
overtuigen...? Vergeet niet dat de Heilige Geest voor zijn plannen ook het

minst geschikte werktuig kan gebruiken.
 

“Gaat, verkondigt het Evangelie... Ik zal met u zijn”... - Dat heeft Jezus
gezegd... en Hij heeft het tegen jou gezegd.

TEKST:



Uitdaging:
Terug gaan naar wat essentieel is en proberen te leven volgens

de drie theologale deugden: Geloof, Hoop en Liefde.

Leven volgens de heilige Geest is leven uit het geloof, de hoop en de liefde.
Dat wil zeggen dat we God bezit van ons laten nemen, zodat Hij ons hart
radicaal kan veranderen en het naar zijn maat kan maken. Een rijp, diep
en sterk christelijk leven kun je niet improviseren, want het is de vrucht

van de genade van God die in ons groeit. In de Handelingen van de
apostelen wordt de situatie van de primitieve christelijke gemeenschap

met een korte, maar betekenisvolle zin beschreven: Zij legden zich ernstig
toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven

en ijverig in het breken van het brood en het gebed.

TEKST:




