Bericht van de prelaat (14 augustus 2024)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Morgen vieren we Maria Tenhemelopneming. Een groot familiefeest - van de familie die de
Kerk is - dat onze gedachten en onze hoop vestigt op de glorie van de hemel.

Laten we bedenken dat de Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder, niet ver van ons
vandaan is; integendeel, in God en vanuit God is ze dicht bij de ontelbare broers en zussen
van haar Zoon Jezus en zo bemiddelt ze voor ieder van ons bij de Heer. Zij is waarlijk spes
nostra, onze hoop.

Hoe vaak klinkt Paulus' spe gaudentes (Rom 12,12) in onze ziel! Hoop en vreugde die, met
het fundament van het geloof, het mogelijk maken om, zoals de heilige Jozefmaria zei,
"tegelijkertijd in de hemel en op aarde" te leven: met ons hoofd diep verzonken in God - als
contemplatieve zielen - en onze voeten stevig op de grond (in ons gezin, in ons werk, in alle
nobele menselijke werkelijkheden).

Wat hemel en aarde in ons verenigt is bovenal naastenliefde, liefde; een liefde die God het
meest behaagt wanneer ze zich manifesteert in het dienen van anderen.

Blijf mij met jullie gebeden vergezellen op deze reis door Zuid-Amerika, die al in volle gang is.
De laatste etappe, die gepland stond voor Venezuela, zal verplaatst worden naar een latere
datum. Om deze reden wil ik een speciale zegen sturen naar jullie broers en zussen in dat
land en vraag jullie te blijven bidden voor alle Venezolanen.

Met al mijn genegenheid zegen ik jullie,
jullie Vader
Fernando

Bogota, 14 augustus 2024



